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Dank U Heer, dat wij veilig zijn bij U Heer, 
mijn hart is bezwaard… Door het lange wachten,  
het harde werken en de boze machten. 
Maar als ik rust in Uw vrede is de last van me weg. 
 
Helpt U ook de vogels Heer, wij rusten in Uw stilte. 
Vader, Uw stilte is een weldaad voor mijn ziel… 
De last van mijn hart Heer, ik leg die bij U neer. 
Mijn hart is weer vrij, U bent nooit ver weg van mij!  
 
Ik draag in vrede uw juk, dat brengt me geluk. 
U zal mij bewaren, nog heel veel jaren. 
Tot het einde der tijden, mag ik mij in U verblijden. 
Ook al kan mijn gevoel nog wel eens afglijden. 
 
Ik ga nu rusten in de stilte van de Heer… 
Alle andere dingen komen morgen dan wel weer… 
UW STILTE WORDT BESCHERMD  
in het licht van de Heer. 
 
Dat heeft hij zelf gezegd, dus dan is het echt. 
Dat is een waarheid, die ook naar onze toekomst leidt 
Hij heeft zoveel verteld, wat voor onze toekomst geldt! 
NIEMAND NEEMT U UW WEG UIT HANDEN! 
 
 
 


